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in Goes
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Al die verhaallijnen in Kukuruznik, hoe krljg; ggnel
Goldschmidt die weer bij elkaar, vroeg 0
zich af. ‘Ongeloofiijk knap.

SASKIA GOLDSCHMIDT
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BOEK VAN DE MAAND

"Louterend dat alles
goed kan komen’

SASKIA GOLDSCHMIDT - KUKURUZNIK

Wanneer de vadervan de teruggetrokken Noa
overlijdt, erft ze een kistje met papieren. Het
zijn verhalen over vrouwelijke vliegeniers in de
begintijd van de luchtvaart, Wereldwijd stapten
ze in wankele vliegtuigjes om records te breken.
Rosy Rose bijvoorbeeld, de eerste Amerikaanse
zwarte pilote, en de jonge vrouwen in het Sovjet-
leger die tijdens de Tweede Wereldoorlog in

iegen. 0o

Kukuruzniks in het dor.lker legg:gezlaai haar ‘ {
ziinerbrieven van eof [0 vankelijkIs hiet
verongelukte echtgenoot. Aan der - net als
Noa een raadsel waarom haar vade

ffer met een trauma
haar moeder oorlogsslachto : P
- zich zo voor deze vrouwen interesseer Ie'r: ze
ze zich verdiept in hun verhalen, realisee .
zich dat hierin een groot deel van haar fam o
geschiedenis ligt, dat een groot stempel Op
leven heeft gedrukt. ;
Margot Ossg: ‘Aanvankelijk lijkt Kukuruznik
vooral een non-fictieroman over de avontuur-
lijke vliegeniersters ten tijde van de oorlog. Ma;r
gaandeweg zet GoIdschmi_dt steeds meer verhaal-
liinen uit en wordt het boek groter en groter.
Over Noa’s Joodse ouders die in een kamp hebben
gezeten. En over Noa’s leven nu, waarin 25 CER
teruggetrokken bestaan leidt, maar muziek haar
toch een beetje uit haar schulp weet te trekken.
Eris een verhaallijn over de brieven van de
jonge moeder aan haar overleden man. En er
is een liefdesverhaal. Net toen ik dacht: hoe
knoopt de auteur dit straks in hemelsnaam
samen, leidt het tot een wonderschoon einde.’ -
Meriam Wehrens: ‘Wat is dit prachtig geschreven.
Dat het lang duurt voordat je doorhebt hoe de
puzzelin elkaar steekt, is alleen maar een pre. r
Goldschmidet snijdt bovendien heel uiteenlopende f
thema’s aan. Oorlogsuauma, seksualiteit, racisme, *
feminisme, identiteit .’ T
Anthoni Fietloos: ‘Vooral Noa’s moeder is \
erg beschadigd door de oorlog en laat in haar
moederschap de nodige steken vallen. Hoe
Goldschmidt de vader toch liefdevol laat
vertellen over hoe de twee elkaar ontmoetten,
hoe hun ongeluk ze in elkaars armen dreef, is
ongelooflijk knap;’
Olaf Tigchelaar; ‘Ondanks de erfenis van haar
ouders die Noa met zich meezeult wordt het
boek nergens loodzwaar. Dat werkte VOor mij
bijna louterend: wat er ook gebeurt, hoeveg]

‘mensen ook meemaken; uiteindelijk kan alies

goedkomen.
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Wanneer de vader van de teruggetrokken Noa
overlijdt, erft ze een Kistje met papieren. Het
zijn verhalen over vrouwelijke vliegeniers in de
begintijd van de luchtvaart. Wereldwijd stapten
ze in wankele vliegtuigjes om records te breken.
Rosy Rose bijvoorbeeld, de eerste Amerikaanse
zwarte pilote, en de jonge vrouwen in het Sovjet-
leger die tijJdens de Tweede Wereldoorlog in
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Noa een raadsel waarom haar vader — netals
ffer met een trauma .
haar moeder oorlogsslachto
- zich zo voor deze vrouwen interesse:erde. Als
ze zich verdiept in hun verhalen, reallseert_’f.e )
zich dat hierin een groot deel van haar famlb;e .
geschiedenis ligt, dat een groot stempel op Noa
leven heeft gedrukt. )
Margot Ossi ‘Aanvankelijk lijkt Kukuruznik
vooral een non-fictieroman over de avontuur-
lijke vliegeniersters ten tijde van de oorlog. Maar
gaandeweg zet Goldschmidt steeds meer verhaal-
lijnen uit en wordt het boek groter en groter.
Over Noa’s Joodse ouders die in een kamp hebben
gezeten. En over Noa’s leven nu, waarin ze een
teruggetrokken bestaan leidt, maar muziek haar
toch een beetje uit haar schulp weet te trekken.
Er is een verhaallijn over de brieven van de
jonge moeder aan haar overleden man. En er
is een liefdesverhaal. Net toen ik dacht: hoe
knoopt de auteur dit straks in hemelsnaam
samen, leidt het tot een wonderschoon einde.”
Meriam Wehrens: ‘Wat is dit prachtig geschreven.
Dat het lang duurt voordat je doorhebt hoe de
puzzel in elkaar steekt, is alleen maar een pre.
Goldschmidt snijdt bovendien heel uiteenlopende
thema’s aan. Oorlogstrauma, seksualiteit, racisme,
feminisme, identiteit.’
Anthoni Fierloos: ‘Vooral Noa’s moeder is
erg beschadigd door de oorlog en laat in haar
moederschap de nodige steken vallen. Hoe
Goldschmidt de vader toch liefdevol laat
vertellen over hoe de twee elkaar ontmoetten,
hoe hun ongeluk ze in elkaars armen dreef, is
ongelooflijk knap.’
Olaf Tigchelaar: ‘Ondanks de erfenis van haar
ouders die Noa met zich meezeult wordt het
boek nergens loodzwaar. Dat werkte voor mij
bijna louterend: wat er ook gebeurt, hoeveel

‘mensen ook meemaken; uiteindelijk kan alles

goedkomen.’



