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VERPLICHT GELUKKIG

portret van een familie
Saskia Goldschmidt (Amsterdam, 1954)

door Conny van der Plas

Bij aankomst in concentratiekamp
Bergen-Belsen op 17 maart 1944,
hoort de vader van Saskia Gold-
schmidt van zijn voormalige, daar al
eerder geinterneerde, psychoanaly-
ticus Landauer: “Je vader is twee
dagen geleden gestorven. We heb-
ben zijn rugzak voor je bewaard.”
Saskia Goldschmidt schrijft daar-
over: “Mijn vader heeft ons nooit
verteld over het verdriet dat dit bij
hem veroorzaakt moet hebben.
Wanneer hij over de dood van zijn
vader spreekt, is dat op de hem be-
kende manier: zonder emotie en
toonloos. Hij heeft ons, zoals zo
vaak gezegd, ‘niet met de oorlog
willen belasten’.”

Hoe leer je een vader kennen die, zij
het wellicht onbewust, niet gekend wil
worden? Die geen emoties deelt met
zijn naasten, in zijn eigen wereld leeft,
afstand bewaart, geen band met zijn
kinderen opbouwt en hen daarmee in
grote verwarring hun eigen weg in het
leven laat zoeken. Een moeizame weg
door gebrek aan leiding, empathie en
getoonde liefde. Het is de weg die de
auteur van ‘Verplicht gelukkig’, Saskia
Goldschmidt, is gegaan als de onzeker-
heden uit haar jeugd haar rond haar 50¢
levensjaar teveel worden en zij op zoek
gaat naar Paul Goldschmidt, haar vader.
Niet fysiek want het contact is nooit

verbroken geweest, maar naar de ach-
tergronden die haar vader, Paul Gold-
schmidt, maakten tot de man die zij
(niet) kent. Tegelijkertijd hoopt zij
daarbij zichzelf te vinden, althans de
oorzaak van het bij haar altijd aanwezi-
ge gevoel van schuld en schaamte
waaronder zij gebukt gaat.

Saskia Goldschmidt gaat terug in de tijd
en pikt de familiegeschiedenis op in het
begin van de 18° eeuw waar zij op de
oudst bekende voorvader Jitzchak

(1720- zonder achternaam) stuit.
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De opeenvolgende generaties krijgen
een gezicht, een plaats in de maat-
schappij en langzaam wordt het beeld
van de ontwikkeling van de familie
Goldschmidt van paardenkoopmannen
in Duitsland tot gerenommeerde koffie-
handelaren in Nederland duidelijk. Haar
vader blijkt uit een ‘warm nest’ te ko-
men. De oorlog met al zijn verschrik-
kingen moet dan inderdaad wel een
enorme impact op hem gehad hebben
om na 1945 zo onthecht door het leven
te gaan. Totdat zij in de persoonlijke ar-
chieven een verslag over een beroeps-

. keuzetest van haar vader, gedateerd 9

april 1941, tegenkomt waarin zij leest:
“De persoonlijkheid heeft op het eerste
gezicht iets vaags, alsof wij hem zien op
een grote afstand. En er is ook in zijn
hele houding iets van een man, die de
wereld beziet op een afstand, vanuit
een hoog en verafgelegen punt. Daar-
door heeft hij wel een goed uitzicht, er
is weinig, dat zijn blik ontgaat, terwijl
hij het onderling verband der dingen
ook goed en zelfs op originele wijze
waarneemt, maar de gedachte, dat hij
persoonlijk zou kunnen ingrijpen, ver-
anderen en meewerken, ligt nauwelijks
in zijn lijn.”

De combinatie van het karakter van
Paul Goldschmidt en de gevolgen van
de doorstane verschrikkingen van de
Tweede Wereldoorlog heeft zijn afstan-
delijke gedrag ten opzichte van zijn
omgeving blijkbaar versterkt. Toch
moet hij het effect dat zijn opstelling
teweegbracht wel hebben beseft. Begin
jaren tachtig, Saskia is dan ca. 30 jaar,
krijgt zij van haar vader een boek:
Children of the Holocaust, geschreven
door Helen Epstein, een Amerikaanse
dochter van twee kampoverlevenden in
wie Saskia zich herkent en beseft dat zij
niet alleen is; dat zij onderdeel uitmaakt

van de zogeheten 2° generatie. Haar
vader heeft daarenboven wellicht willen
zeggen: "1k heb jullie nooit met de oor-
log willen belasten. Maar ik geloof niet
dat dat helemaal gelukt is.” Toch be-
grip?!

‘Verplicht gelukkig’ is een mooi docu-
ment, aangrijpend, herkenbaar. Een
goed geschreven debuut, helder, met
gevoel, maar niet sentimenteel. Zelfs
niet wanneer Paul Goldschmidt op ge-
vorderde leeftijd zijn trauma’s lijkt te
zijn vergeten en bijna lichtvoetig met
het verleden omgaat. Iets wat voor
dochter Saskia heel moeilijk moet zijn,
maar ook dat weet zij nu een plaats te
geven.

‘Verplicht gelukkig. Portret van een familie’
door Saskia Goldschmidt
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Op blz. 12 tref je info aan over de voor-
stelling van dit boek.

Auditie voor slee-trekkers

Well, you have a strong
resume, but | don't know, you
just don't have the nght look.

(VU heeft een prima CV, maar ..... ik weet het niet . ..
uw uitstraling is niet helemaal wat we zoeken ._.)
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