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een onbereikbare vaderj
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Een slechte vader

Saskia Goldschmidt schreef met Verplicht Ge
vijf generaties, die terug

ie leert om autonoom te Z1jn.

Het boek Verplicht gelukkig van
Saskia Goldschmidt gaat verder terug Qan
WOII. Het is een kroniek van vijf generaties.

e debuutroman Verplicht ge-
lukkig van theaterdocente
Saskia Goldschmidt is het
resultaat van een burn-out
die zij een aantal jaren gele-
den had. Toen ze overspan-
nen werd, raakte ze nieuwsgierig naar wie ze
was, waar ze vandaan kwam, wat haar had
gevormd. Ze ging op zoek naar de geschiede-
nis van haarvader, Paul Goldschmidt, overle-
vende van Bergen-Belsen en van het beruchte
Trobitztransport. Een onderneming die ze tot

EVA VAN SONDEREN

dan toe had vermeden, omdat ze het ‘decadent
enslachtofferachtig’ vond. ‘Erzijn wat doden,
eris een kamp, en verder zijn er belangrijker
dingen op de wereld; de van haar vader over-
genomen afkeer van slachtofferschap zat er
goed in.

Paul Goldschmidt ontwikkelde na de
oorlog een succesvolle praktijk als logope-
dist voor gehandicapte kinderen. Zoals vele
overlevenden stortte hij zich fanatiek op zijn
werk. Zo kon hij zijn oorlogservaringen op
afstand houden, vooral zijn gevoelens van
schuld en van schaamte om de vernederin-

gen die hij in het kamp had ondergaan.

5 ’ Voor zijn gehandicapte patiéntjes was hij

een held, voor zijn vier kinderen voor-
namelijk een onbereikbare en afwezige
vader, met wiens overgevoeligheid voor
alles wat met de kampperiode te maken
had, het gezin rekening moest houden.
Ook voor verdrietjes of angsten van zijn
kinderen was geen aandacht, want verge-
leken met de oorlog hadden die natuurlijk
niets meegemaakt.

Vijf generaties

De speurtocht die Saskia Goldschmidt

heeftondernomen naar de generaties véér
de oorlog en naar de verzwegen verhalen
over andere familieleden, maken van dit
boek meer dan het zoveelste tweedegene-
ratieverslag over een beschadigde oorlogs-
overlevende en zijn gevoelige dochter. Via
brieven, dagboeken en interviews uit ar-
chieven in Nederland, Duitsland en Isra¢]
onistaat een boeiende geschiedenis over
vijf generaties Goldschmidt. Ze heeft daar-
bij het geluk dat er veel is opgeschreven en
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lukkig een kroniek van
gaat tot voor de Tweede Wereldoorlog. Hoe
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bewaard gebleven. De eerste vrouw van haar
vader, Renate Laqueur, zat samen met hem
in de Trobitztrein en heeft over haar oorlogs-
ervaringen gepubliceerd. Na de oorlog is La-
queur met een ander getrouwd en vond Paul
Goldschmidt ‘troost in de armen van Heleen
Viehoff’, elf jaar jonger dan hij, die hem vier
kinderen heeft gegeven.

De familie Goldschmidt komt oorspron-
kelijk uit het plaatsje Geseke,in de buurt van
Essen, Duitsland. Na anti-Joodse hetzesin het
gehucht worden twee broers Goldschmidt,
Calmon en Emanuel, door hun vader naar
het vrije Amsterdam gestuurd om de moge-
lijkheid van een beter leven te onderzoeken.
Ze zetten er een azijnmakerij en distilleerde-
rijop, diezich al snel uitbreidt. In dit gedeelte
van hetboek vult Saskia Goldschmidt de dro-
ge feiten aan met haar fantasie hoe het leven
van een Amsterdams-Joods gezin rond 1880
eruit kan hebben gezien. Traditioneel-joods
was de familie waarschijnlijk niet langer,

want eind 19e eeuw maken de Joodse voor-
namen plaats voor namen als Otto, Rudolf en
Augusta.

Bezoedeld

De schrijfster is niet alleen in vele archieven

gedoken maar ook naar het plaatsje Trobitz

gereisd, de eindstop van het transport, waar

ze tot haar verrassing een oude Duitse dame
aantreft die de hele geschiedenis van de
Trobitztrein heeft gedocumenteerd - het ar-
chiefbevindtzich in het dressoir. In Verplicht
gelukkig worden de historische hoofdstuk-
ken afgewisseld met persoonlijke verhalen
over de invloed van de vervolging op het ge-
zin Goldschmidt. Als tiener leest Saskia in
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hte'vader

‘Er zijn wat doden,
er is een kamp,

en verder zijn

er belangrijker
dingen op de
wereld’

haar ‘onderduikplek’, een schuilplaats onder
de trap van het ouderlijk huis, stiekem een
boek met afschuwelijke foto’s over de bevrij-
ding van Bergen-Belsen. Na lezing voelt ze
zich bezoedeld, alsof ze zich heeft verlustigd
aan haar vader’s leed. Een gevoel dat velen
van de tweede generatie bekend zal voorko-
men. Ook herkenbaar is de schaamte die ze
als kind voelt over een vader die zo anders is
dan de vaders van de meeste kinderen. Paul
Goldschmidt blijkt al voor de oorlog een af-
standelijke, licht autistische man te zijn ge-
weest, en na Bergen-Belsen heeft hij de deur
naar zijn emoties afgesloten. Bovendien be-
sluit hij dat de conventies van het burgerlijke
bestaan voor hem helemaal niet meer gelden.
Vaak tot schaamte van zijn kinderen. Bij de
presentatie van haar boek dit voorjaar, liet
Saskia Goldschmidt een merkwaardig voor-
werp zien, gemaakt van in elkaar gevlochten
scheepstouw. Ze bond het om haar lichaam
zodat het als een stootkussen op haar rug
zat. Haar vader placht dit te dragen om min-
der last te hebben van zijn chronische rug-
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pijn. Ook had hij de gewoonte om af en toe
ter verlichting van de pijn plat op de grond
te gaan liggen. Tot ontsteltenis van vrouw en
kinderen deed hij dat op een keurige verjaars-
visite bij familie, onder het debiteren van de
tekst: ,Let maar niet op mij. Praat maar ge-
woon door.”

Vakantiepretpark

Wanneer Paul Goldschmidt door hardho-
rendheid niet langer als logopedist kan wer-
ken, wordt hem een baan aangeboden als do-
cent logopedie in Duitsland en verhuist hij
ausgerechnetnaar ‘hetland van de zware lucht’.
Dat leidt na korte tijd tot een Duitse vriendin
en tot een scheiding van zijn vrouw: de moe-
dervanzijn kinderen. In die periodeleert zijn
dochter hem eigenlijk beter kennen en meer
waarderen. De vader heeft de presentatie van
zijn dochtersboek niet meer meegemaakt, hij
overleed in 2010. Op het laatst van zijn leven
is hij dement geworden, waardoor de herin-
neringen aan Bergen-Belsen vervagen, het is
in zijn herinnering een soort vakantiepret-
park geworden waarover je sterke verhalen
vertelt. Op zijn vraag aan zijn dochter of hij
een goede vaderis geweest, zegt ze ,Eigenlijk,
pap, was je een verrot slechte vader. Maar een
inspirerend mens.” Hij heeft haar geleerd een
autonoom mens te zijn die zich niet te veel |
moet aantrekken van conventies. Paul Gold-
schmidt zou ongetwijfeld trots zijn geweest
op deze indrukwekkende en met humor ge- |

schreven familiegeschiedenis. M k
Saskia Goldschmidt Verplicht gelukkig; B
portret van een familie. Uitgeverij Cossee,
€18,90. [
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Ook dit is de
wereld, en e
zoveel van

et verbod op het maken van gesneden k
H den, een van de Tien Geboden, is een ve

dat van veel wijsheid getuigt. Hoe zou h
ders kunnen met een verbod dat door de Eeuwi;
uitgevaardigd. Ik vrees dat de Eeuwige een foto
onder dit verbod zou laten vallen, omdat ook ee
als afgod kan dienen. Toch ben ik blij dat andere
ren dit verbod niet hebben gekregen, en dat de
te Joden fotograferen geen enkel probleem vinc
(behalve op sjabbat). Als er iets verbroedert dan
de foto’s die BBC World dagelijks op zijn website
de rubrieken ‘Day in Pictures’ en ‘Week in Pictur
staan ook foto’s van problematische gebeurten
op de website, maar de meeste zijn dat niet. En
allemaal van een vaak adembenemende schoor
Een meisje met de haren wijduit, spelend in Dui
Twee Boeddhistische monniken, jongetjes nog,
3D-brillen, een oude man met een tros bananer
zijn hoofd, vrouwen en kinderen die de duiven \
bij een wonderschone moskee in Noord-Afghar
een vrouw in China die haar troep ganzen naar
terpoel op haar boerderij drijft, een Russische ve
die ter gelegenheid van Ruslands Bevrijdingsda
dansje maakt, een pas geboren beertje, een jon
Benghazi die ondersteboven kunstjes uitvoert |
gend aan de loop van een tank, een verkiezings
Canada, foto’s van blauwe hemels op allerlei pl
foto’s van dieren die je niet kunt bedenken maz
bestaan. Kortom, de wereld en de mensheid in

| eindige variéteit en schoonheid. Een aaneensct

ling van wonderen, voor degenen die het zien. |
is dan nu het wonder bij gekomen dat degenen
zien, aan anderen over de hele wereld kunnen |
zien wat zij hebben gezien. Te midden van alle:
heid die over ons wordt uitgestort door de mec
die foto’s voor mij vaak een bron van troost en
de. Het zijn beelden van hoop: ook dit is de we
en eris zoveel van. Ze spreken tot het hart. Vaa
gen ze ook meer dan de geschreven artikelen. |
de foto van een demonstratie in de Syrische st:
as. De protesterenden zitten in een grote kring
zaam, in het midden worden kaarsen aangestc
zou erbij willen zijn. Om ze te steunen in hun s
gen Assad en zijn tuig en tanks. Dat vermag dic
het roept compassie op met mensen van wie v
waarschijnlijk, ook mijn, onze vijanden zijn. Do
foto hoop ik dat ze het redden.
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